
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 

Zondag 20 augustus 2023 

   Ginus Oostingh verzorgt deze dienst. 

   Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 
 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied:  Lied 221 – 1, 2  Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

Bemoediging en groet 

 

Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Voorganger: De Heer is met u allen!  

Allen:             Zijn vrede is met ons!  

Voorganger: Hoor ons aan, Eeuwige God,  

Allen:             Hoor naar ons bidden!  

Voorganger: Wij staan hier voor U, God met ons geloof en onze twijfel, 

                       met onze vreugde en ons verdriet. 

                       onze kracht en onze zwakheid,  



Allen              Behoed ons, o God!  

Voorganger: Keer ons naar u toe en zegen ons met vrede.  

Allen:             Laat lichten uw aangezicht!  

                       Amen 

 

Inleiding: Over de grens….. 

 

Drempelgebed 

 

Zingen: Psalm 62 – 1, 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 

 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 

 

Gebed om ontferming voor de wereld –  

Vooraf en tussendoor zingen: Lied 333 -  Kom Geest van God 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 
 

Zingen: Lied: 864 – 1, 5  Laat ons de Heer lofzingen 

 

Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

 



Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 

Leefregel: Jesaja 56 vers 1 en vers 6 en 7 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

 

Zingen: Lied 316 – 1, 4  Het woord dat u ten leven riep 

 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

Schriftlezing NT: Mattheüs 15 – 15 t/m 28 

 

Zingen: Lied 973  - 1,  2, 3, 4 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

 
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, 

 
 

 



om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 
 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 

 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja! 

 

Verkondiging 

  

Orgelspel 

 

Zingen:  Lied 835 – 1, 3, 4  Jezus ga ons voor 

 
Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

 

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 
 

Geloofsbelijdenis 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden – Zingen lied 1006 -  Onze vader in de hemel 

 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

 

Collecte:  1e. Diaconie 

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Lied 422 : 1, 3  Laat de woorden die wij hoorden  

 
Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

 



Laat ons hopen, 
biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen   

 

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen…. 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de zaal achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Mw. P. van der Leij-Tietema, Schakelpad, is in Weidesteyn, Dr. G.H. 

Almhoffsweg 4, 7909 AA, Hoogeveen. Zij is in afwachting van een definitieve 

plek om te kunnen wonen. 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor 

revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg. 

- Dhr. J. Meijerink, Tjalk, is geopereerd aan zijn heup en nu weer thuis om te 

revalideren. 

 

Elkaar het goede toewensen, of sterkte of woorden als ‘houd moed’… Als ze 

welgemeend zijn en uit het hart komen, dan kun je er mee verder. Ook al zijn het 

bekende wensen. Elkaars lasten dragen kan ook in eenvoudige woorden.  Laten 

weten dat je er voor de ander bent. We zijn elkaar gegeven ook als het leven 

even niet makkelijk is. We bidden voor elkaar en vragen God om troost en 

nabijheid. Zo kunnen we elkaar ook een zegen meegeven. Lied 821: 

 

Dat de weg naar je toekomt, 

dat de wind je steunt in de rug, 

dat de zon je gezicht laat stralen, 

dat de regen je akker vruchtbaar maakt, 
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien 

je draagt in de palm van zijn hand. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Hoogeveen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Dhr en mevr. Geers, Schoener  

 

Géén open inloop op dinsdagmiddag 

De komende weken zal er op dinsdagmiddag geen open inloop zijn. De 

eerstvolgende dinsdagmiddag met een open inloop is op 19 september 2023. 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 19 augustus tot 9 september heb ik vakantie. Als het weer een beetje meezit, 

gaan we kamperen in Luxemburg. Ik heb er zin in. Even los van het werk, tijd 

voor ontspanning en bezinning.  

Omdat direct na mijn vakantie er voor mij een nascholingscursus is (11-12 

september), vervalt ook die dinsdagmiddag voor de open inloop. 

 

 

 

 



Doorgeven berichten 

Bij ziekte, ziekenhuisopname of andere zaken kunt u contact opnemen met uw 

wijkouderling. Indien een predikant nodig of gewenst is kunt u contact opnemen 

met scriba, mw. Hilly Lanjouw, tel 06 29077167 

 

Open kerk 

Elke dinsdagmiddag in de zomermaanden is de kerkzaal open. U kunt daar vrij 

binnenlopen en even gaan zitten. Stil zijn of een kaarsje aansteken en uw 

gedachten de vrije loop laten. U kunt ook eens iemand meenemen die anders 

nooit in de kerk komt. De open kerk is er voor iedereen, gemeenteleden, mensen 

uit het dorp of wie er dan ook maar langskomt! Welkom!! 

  

’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 

Op zondag  27 augustus vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan 

bestemd voor het Hospice. Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil thuis sterven. 

Als dat niet kan en als opname in een ziekenhuis of andere instelling niet meer 

zinvol of gewenst is, biedt het hospice een uitstekend alternatief. Ernstig zieke 

mensen met nog een korte levensverwachting kunnen in een hospice hun laatste 

maanden, weken of dagen doorbrengen. 

Een eigen bijdrage dekt slechts een klein deel van de kosten. Het tekort wordt 

aangevuld door giften en donaties. 

 

Kopij Nieuwsbrief  !!!!!! 

Kopij nieuwsbrief van woensdag 30 augustus t/m 20 september sturen naar 

jenne.lanjouw@gmail.com 

 

Kopij Zuiderklanken  !!!! 

Kopij voor Zuiderklanken 30 augustus kunt u sturen naar Albert Meijering 

alb.meij@gmail.com 

 

Zondag 27 augustus  

Voorganger:  Dr. H. Nobel, viering avondmaal 

Organist: Mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie: ’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 

Uitgang:  Kerk en Pastoraat 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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Startzondag/Startweekend  "Kerken met Vaart" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komende seizoen starten we met een gezamenlijke 

startzondag/startweekend. 

Zaterdag 16 september wordt er een gezamenlijke barbecue georganiseerd bij de 

Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. En op zondag 17 september een 

gezamenlijke kerkdienst in de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam. Het jaarthema 

van de PKN is dit jaar "Ga mee!". We gaan proberen dit thema tijdens het 

startweekend terug te laten komen. 

 

MET ELKAAR barbecueën voor alle gemeenteleden van "Kerken met Vaart" 

 

Op zaterdag 16 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijke 

barbecue. We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk gemeenteleden van de 

verschillende kerken aanwezig zullen zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht. 

Om het jaarthema "Ga mee!" toe te passen tijdens de barbecue vragen we u als 

gemeenteleden om een introducee mee te nemen. Iedereen is welkom! 

U ziet ook in de titel dat MET ELKAAR met hoofdletters geschreven staat, dit 

heeft een bedoeling. We willen namelijk met elkaar barbecueën. Daarom zou het 

fijn zijn als jullie als gemeenteleden iets mee neemt, bijvoorbeeld een salade, 

saus of iets dergelijks, zodat we ook daadwerkelijk met elkaar kunnen 

barbecueën, met een gezamenlijk voorbereide barbecue.  

De activiteitencommissie zorgt voor het vlees, de stokbroden, drankjes en de 

barbecues. Voor degene die geen vlees neemt, (graag even melden), zorgen we 

voor een vervanger. Jullie als  gemeenteleden zorgen voor de rest. 

Hebt u geen mogelijkheid om iets mee te nemen, of hebt u geen introducee 

kunnen vinden, geen probleem u bent altijd van harte welkom! 

De barbecue is op zaterdag 16 september tussen 16.30 uur en 20.00 uur bij 

de Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. 

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we wel op prijs. 

 

Wel willen we graag weten hoeveel personen er komen en wat u meeneemt, dit  

i.v.m. de organisatie. Opgave graag voor 10 september 2023. 



Omdat de barbecue dit jaar bij de Eben Haëzer kerk in Klazienaveen is, regelen 

we vervoer voor degene die graag gehaald en thuisgebracht willen worden. Laat 

het ons weten, want we willen graag dat iedereen mee kan doen. 

Er ligt een opgavenformulier in het voorportaal van de kerk waar u op kunt 

opgeven en aangeven wat u mee wilt nemen. Ook kunt u hierop aangeven of u 

vervoer nodig heeft.  

Of u kunt mailen of bellen met 

Aly Winkel  0630522280 

alywinkel@hotmail.com  

Gezamenlijke startzondag 

 

Op zondag 17 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijk 

kerkdienst in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam,( Vaart ZZ 86 )met als thema 

"Ga Mee!" De dienst wordt door geleid door Ds. Gerda van Vliet, m.m.v. 

kinderkoor van Erica, de Cantorij en Jeugdkerk. De dienst begint om 10.00 uur, 

na afloop is er koffie, thee en limonade en natuurlijk iets lekkers. Tijdens de 

dienst is er voor de kinderen kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er 

oppas in de zaal achter de kerk.  
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